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Knu�eltijd!

Praatje maken

Hmm lekker!

WiSt Je DiT Al?

06.45 uur

Wat is er?

Wat doen onze 
dieren zoal? Genie-

ten ze van het zonnetje, 
eten ze vaak en veel of 
zijn het echte sportieve-
lingen die een hele dag 

joggen? Dat lees je 
hier.

Ik sta op. Vanop mama’s 
schoot kijk ik eerst nog met 
kleine oogjes rond. Zo vroeg.

Etenstijd. We krijgen verschillende 
koolsoorten, tomaten, paprika, 
wortelen. Groenten vind ik lekker.

De zon schijnt. Het is 15°C en dat betekent 
dat we naar buiten gaan. Joepie. Mensen 
begluren, zonnen, spelen, elkaar vlooien en
uiteraard mama Djanoa knu�elen.

Daar is verzorger Stéphane. Hij maakt 
een praatje met mijn fans. Hij vertelt vast 
hoe �ink ik altijd ben.

Tijdens de verzorgersbabbel brengt de 
verzorger altijd wat lekkers mee. 
Snel dit blaadje sla opeten.

Mama en ik leggen ons in een 
zelfgemaakt nestje. Een kort 
dutje doet wonderen.

De bezoekers zijn weg. De lichten gaan uit. 
Ik nestel me dicht bij mama en binnen 
tien minuten slaap ik. Tot morgen.

Apen kunnen liegen. Als bonobo’s 
eten vinden, doen ze alsof er niets 
aan de hand is. Ze liegen dus, zo-
dat andere dieren niet met het lek-
kers gaan lopen. 


