
NuR-NuRu-BiN

Lievelingsdier

IdEnTiKiT
NAAM:    
Nur-Nuru-Bin betekent 
zuidenwind in de taal van 
de Aboriginals

GEBOORTEPLAATS: 
Planckendael

GEBOORTEDATUM:  
15 juni 2012

MAMA: 
Guwara betekent 

Ze is een rustige, brave 
koala. Ze probeert soms 

PAPA: 
Goonawarra betekent 

macho en wordt niet 
graag door verzorgers 
aangeraakt.

met een ‘N’. Typisch 
voor alle dieren 

geboren in de ZOO 
en Planckendael in 

2012.



Mado

Wie ben ik?
Ik ben Mado, negen jaar en woon in Hove. Ik heb 
een abonnement en ga regelmatig naar de ZOO en 
Planckendael. Het tofste plekje vind ik Wandelen 
door Bomen. Samen met mijn papa klim ik bij elk 
bezoek door het hele touwenparcours. Ik hou van 
koala’s omdat ze er zo lief uitzien.

Mijn huisdieren:
Ik heb twee kippen. De ene heet Vidé, de andere 
Nori. Ons konijntje heet Snuffel.

Mijn hobby’s:
Ik doe ballet en speel dwarsfluit, maar ook tennis-
sen en paardrijden vind ik leuk. En in het weekend 
beleef ik volop avonturen bij de scouts.

Mijn favoriete dier?

De koala

Van onzichtbaar tot deugniet in één jaar.
Mado helpt verzorger Dominik bij het voederen en 
het wegen van de koala’s. Haar lievelingsdier is 
Nur-Nuru-Bin, de koala die vorig jaar in juni gebo-
ren werd. Iedereen was superblij. Een jaar geleden 
was Nur-Nuru-Bin nog kaal, blind en slechts twee 
cm groot en huurde hij voltijds een plekje in de 
buidel van mama. Daar is het vochtig, warm en 
kaal. Perfect voor hem, maar je kon hem niet zien. 
Nog niet. 

Nur-Nuru-Bin bleef zes maanden in de buidel waar 
hij groeide als kool. En Mado maar wachten en 
wachten en wachten. Tot ze hem eindelijk zag. Na 
een half jaar kwam hij steeds vaker uit de buidel 
piepen en begon hij flink te groeien. Tijd om op 
ontdekkingstocht te trekken in het verblijf. Nur-
Nuru-Bin is een echte puber. Speels en avontuur-
lijk. En dus valt hij ook wel eens uit zijn boom. 
Koala’s komen, net als katten, altijd op hun 
pootjes terecht. 

Mijn hobby’s 
slapen, snurken

&
eucalyptus eten



Wat eten we vandaag?

Aan tafel! 
Tijd om te eten. Dominik en Mado 
halen eucalyptus uit de koelkast. Er 
zijn wel honderd soorten eucalyptus 
die koala’s kunnen eten. Onze dieren 
krijgen er dertig. Voor het eten worden 
de blaadjes natgemaakt. Zo bootsen 
we de dauwdruppels na die koala’s bij 
zonsopgang op hun maaltijd vinden. 
Drinken op een blaadje dus.

Eucalyptus is giftig. Mado kan er maar 
best niet van proeven. Eucalyptus eten 
vraagt dan ook veel energie. Daarom 
slapen koala’s twintig uur per dag. Een 
koala eet het liefst jonge, sappige twij-
gen. Die hebben de meeste voedings-
stoffen. Als koala’s pijn hebben, eten 
ze oude blaadjes omdat die pijnstillen-
de stoffen bevatten. 

Lievelingsdier



 

“Onze Nur-Nuru-Bin 
is moedig. Hij lijkt 
nergens bang voor.”

Bewoner van 
Planckendael

Mado: “Nur-Nuru-Bin 
is zo schattig. En wat 

een lekker geurtje. Zelfs 
zijn mest en urine 

ruikten naar eucalyptus.”

Dominik: “Onze Nur-Nuru-Bin is moedig. Hij lijkt nergens bang voor.”

“Hoeveel weegt een koala?” wil Mado 
weten. Het gewicht van de dieren wordt 
aandachtig in het oog gehouden. Twee 
keer per week zetten de verzorgers hen 
op de ‘boomweegschaal’. Dat is een 
weegschaal met een tak erop. De koala 
zit rustig op de tak en wordt zo gewogen. 
Aan het gewicht kun je zien of de koala 
gezond is. Tien procent afvallen betekent 
gezondheidsalarm. 
Koala’s kan je niet zomaar vasthouden. 
Ze verdedigen zich met hun tanden en 
klauwen, dus pakken onze verzorgers hen 
altijd stevig achterstevoren vast. Guwara 
weegt 5,8 kg en Goonawarra 8,2 kg. Zie 
jij hoeveel Nur-Nuru-Bin en zijn mama 
samen wegen?

De opening van de koalabuidel zit onder-
aan de buik. Daardoor kan het kleintje 
in de buidel makkelijk aan de darmpap. 
Dat is een soort mest die mama maakt. 
De pap helpt de kleine koala de gifitige 
eucalyptus te kunnen eten.

WIST JE DIT AL?


